


Als het lichaam niet meer wil

en het leven wordt een lijden

kan men voor het sterven dankbaar zijn
omdat het komt als een bevrijden.

Na een schoon en lang leven is zacht van ons heengegaan

Marcel Van Hasselt
R

Toke Baelemans

Lid van verschillende Nieuwmoerse verenigingen.
Medeoprichter van ‘De Maatjestrein’

Hij werd geboren te Wernhout (NL) op 30 oktober 1935
enis in het AZ Klina te Brasschaat
rustig ingeslapen op 10 mei 2025.

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen afscheid te nemen van
Marcel, ons vok, onze bompa tijdens de uitvaartdienst in de
parochiekerk van O.-L.-Vrouw te Nieuwmoer
op dinsdag 20 mei 2025 om 11.00 uur.

Samenkomst met gelegenheid tot groeten en condoleren
achteraan in de kerk dinsdag vanaf 10.40 uur.

De bijzetting zal op een later tijdstip in familiekring
plaatsvinden op de begraafplaats van Nieuwmoer.

U kunt Marcel nog een laatste groet brengen
in het rouwcentrum Hensen, Stationsstraat 96 te Essen
op donderdag a.s. 19.00 tot 19.30 uur.

Hij zal steeds verder leven in de gedachten van:

Toke Baelemans zijn echtgenote

Lisette en Johan
Dennis
Tim en Sophie
Rosalie

(t) Ria en () Piet

Vera en Dirk
Anouk en Bjorn
Flo
Lauranne en Jens
Emile
Nina en Maxim

zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Delen mee in dit verdriet:

Zijn zus en schoonzussen.
De neven en nichten.
De families Van Hasselt, Baelemans, Beijers, Marijnissen.

Rouwadres: Familie Van Hasselt - Baelemans
p/a Begrafenissen Hensen
Stationsstraat 98, 2910 Essen

Condoleren kan ook online via: www.begrafenissenhensen.be

Begrafenissen Hensen Essen: 03 667 20 95
www.begrafenissenhensen.be



